Les voor 22 februari

Leef vrijgevig

Sleutelvers: "Want u kent de genade van onze
Heer Jezus Christus, dat Hij, hoewel Hij rijk was,
omwille van u arm is geworden, opdat u door
Zijn armoede rijk zou worden."”

2 Korintiérs 8:9

Geselecteerde tekst:
2 Korintiérs 8:1-15

In de les van vandaag spreekt Paulus over het
aanmoedigen van de gelovigen om deel te nemen
aan een collecte voor de heiligen in Jeruzalem. Zijn
woorden geven waardevolle inzichten in het hart en
de motivaties achter vrijgevigheid. De apostel haalt
het voorbeeld aan van de broeders in Macedonié,
die ondanks hun eigen armoede offers brachten, als
een voorbeeld voor de Korinthiérs om na te volgen.

Paulus schrijft: "Nu wil ik u laten weten, geliefde
broeders en zusters, wat God in zijn goedheid heeft
gedaan door de kerken in Macedonié. Zij worden op
de proef gesteld door vele moeilijkheden en zijn zeer
arm. Maar zij zijn ook vervuld van overvioedige
vreugde, die is overgelopen in rijke vrijgevigheid.
Want ik kan getuigen dat zij niet alleen gaven wat zij
zich konden veroorloven, maar veel meer. En dat
deden ze uit eigen vrije wil. Ze smeekten ons keer
op keer om het voorrecht om te mogen delen in de
gift voor de gelovigen in Jeruzalem." 2 Korintiérs 8:1-
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De voorgaande passage daagt een gangbare
opvatting uit dat men over een overvioed aan
middelen moet beschikken om te kunnen geven. De
Macedoniérs wachtten niet tot ze een overschot
hadden, maar gaven zelfs in tijjden van nood
opofferingsgezind. . Dit zou ons ertoe moeten
aanzetten om onze eigen visie op dit onderwerp te
heroverwegen en na te denken over de manieren
waarop we kunnen bijdragen aan de noden van de
heiligen, ongeacht onze financiéle situatie. Dit doet
ons denken aan de weduwe die een kleine offergave
deed, maar door Jezus werd geprezen omdat ze
alles gaf wat ze had. Marcus 12:41-44

Geven moet altijd op vrijwillige basis gebeuren. Alle
toegewijde christenen moeten gemotiveerd zijn om
vrijgevig te geven vanwege Gods genade. Dit moet
uit hun eigen hart komen, anders is het God niet
welgevallig. Hoewel de Macedoniérs niet veel
hadden, wilden ze wanhopig graag delen wat ze
hadden. Ze smeekten Paulus om mee te mogen
doen. Wat een voorbeeld van vrijgevigheid!

Onze sleuteltekst geeft ons een nog grotere les. Hij
herinnert ons eraan dat de geest van welwillendheid
door onze Heer in de hoogste mate tot uiting kwam
in zijn nederigheid toen hij vrijwillig zijn geestelijke
leven opgaf om als mens naar de aarde te komen.
Hij deed dit om zijn menselijk leven als losgeld te
geven en zo de hele mensheid te verlossen van de
erfzonde van Adam. Romeinen 5:18,19; 1 Timoteus
2:5,6
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Christenen begrijpen dat een van de bewijzen dat we
van de dood naar het leven zijn overgegaan, is dat
we de broeders liefhebben. Bovendien moeten we,
net zoals Christus zijn leven voor ons heeft gegeven,
hetzelfde doen voor de broeders. Met andere
woorden, we moeten alles doen wat we kunnen om
hen te helpen hun roeping en uitverkiezing zeker te
maken. 1 Johannes 3:14,16; 2 Petrus 1:10

De Schrift staat vol met lessen die illustreren dat we
medeleven moeten hebben met onze broeders in
tijden van nood, en ook met de mensheid in het
algemeen wanneer we daartoe de gelegenheid
hebben. Moge ons leven steeds meer een
weerspiegeling zijn van onze waardering voor de
volgende aansporing van Paulus: "Laten we
daarom, wanneer we daartoe de gelegenheid
hebben, goed doen aan alle mensen, maar vooral
aan onze broeders in het geloof." Galaten 6:10
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