Bijbelstudies

Les voor februari 1

Het lichaam van Christus
opbouwen

Sleutelverzen: "En Hij heeft sommigen gegeven
als apostelen, sommigen als profeten,
sommigen als evangelisten, sommigen als
herders en leraars, om de heiligen toe te rusten,
voor het werk van de bediening, voor de
opbouw van het lichaam van Christus.”
Efeziérs 4:11,12

Geselecteerde tekst:
Efeziérs 4:11-16

Aan het begin van dit hoofdstuk spoort Paulus de
gelovigen aan om "een leven te leiden dat de roeping
waardig is die u ontvangen hebt" (Efeziérs 4:1). Dit
verwijst naar iemands bekering tot het christendom.
De roeping van een ware christen gaat verder dan
gewone beroepen. Het houdt in dat men de waarden
van geloof, liefde, vergeving, dienstbaarheid,
opoffering en eenheid in elk aspect van het leven
omarmt en uitdraagt.

"Streef naar de eenheid van de Geest door de band
van de vrede. Er is één lichaam en één Geest, zoals
u ook geroepen bent in één hoop van uw roeping;
één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader
van allen, die boven allen, door allen en in allen is."
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(Efeziérs 4:3-6) . Deze verzen benadrukken dat er
geen geest van sektarisme mag zijn onder
toegewijde christenen. Zij zullen allen Christus als
hun leider erkennen en dat de eeuwige Vader de
Schepper of Eerste Oorzaak is. Daarom is het idee
van een drie-eenheid van gelijkwaardige goden in
strijd met de Schrift.

Nadat Christus ten hemel was opgevaren, daalde de
Heilige Geest op de Pinksterdag neer op de vroege
kerk. (Handelingen 1:1-4,9-14; 2:1-4). Op dat
moment werden verschillende gaven geschonken
aan de volgelingen van de Meester, in het bijzonder
aan de apostelen, die door God geinspireerde
vertegenwoordigers van God waren. Wat zij
onderwezen en schreven, was bedoeld om
toegewijde gelovigen tijdens hun aardse verblijf te
begeleiden. Efeziérs 4:7-10

Onze sleutelverzen geven een overzicht van de
ambten van geestelijk leiderschap die de Heer heeft
ingesteld om de heiligen van het Evangelietijdperk
toe te rusten voor hun bedieningswerk, zoals God
dat had bepaald. Paulus zegt dat deze bediening
bedoeld was voor de ,opbouw [of versterking] van
het lichaam van Christus’. Velen hebben het
voorrecht gewaardeerd om te reageren op de
uitnodiging om mede-erfgenamen van Christus te
worden in zijn komende koninkrijk op grond van hun
toewijding en geestelijke verwekking. Op dit moment
komen zulke christenen samen in bijeenkomsten,
congressen en gemeenschap, en houden zij zich
bezig met persoonlijke studie en gebed terwijl zij

februari 2026 17



ernaar streven hun verbond van opoffering getrouw
na te komen.

Wat zijn we gezegend dat we het grote voorrecht
hebben gekregen om ons leven nu, in deze 'gunstige
tijd', te toewijden (2 Korintiérs 6:2). Het is een kans
die niet te beschrijven is. We moeten zeer nederig
zijn en erkennen dat dit een verheven vooruitzicht is
waar we zelf nooit naar zouden kunnen streven.

In deze 'laatste dagen' kunnen we nadenken over de
wonderbaarlijke erfenis die we hebben gekregen
door kennis en waardering te krijgen voor de 'huidige
waarheid' (2 Petrus 1:12,13). De vele leringen die
door de leden van onze gemeenschap worden
aanvaard, weerspiegelen het magnifieke karakter
van de hemelse Vader. We moeten echter niet
vergeten dat het uiteindelijke doel van het verkrijgen
van dit inzicht niet alleen is om ons intellectuele
kennis van Gods plan te verschaffen. Het is veeleer
bedoeld om ons te  helpen bij het
transformatieproces, zodat we door de heiligende
invioed van de Heilige Geest een christelijk karakter
kunnen ontwikkelen en kunnen streven naar de
'opbouw van het lichaam van Christus'.

Laten we ons met grote ijver op deze zaken richten
om onze roeping en uitverkiezing zeker te maken.
Als we trouw zijn, zullen we uiteindelijk delen in het
werk om de mensheid te verzoenen met de hemelse
Vader, wanneer zij hersteld worden tot de
volmaaktheid die in Eden verloren ging. 2 Petrus
1:10,11
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