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Bijbelstudies 

Les voor 29 maart 

Wachten op Gods koninkrijk 

Sleutelvers: “Volken zullen komen en zeggen: 
Kom, laten we naar de berg van de Heer gaan, 
naar het huis van de God van Jakob. Daar zal 

Hij ons Zijn wegen leren, en wij zullen Zijn 
paden bewandelen. Want uit Sion zal de leer 

van de Heer uitgaan, en Zijn woord zal uit 
Jeruzalem komen.” 

Jesaja 2:3 

Geselecteerde tekst: 
Jesaja 2:2-4 

De zegen van de hele mensheid is het centrale 
thema van de Bijbel. Niemand die ooit geboren is, 
zal de kans worden ontzegd om de gezegende 
resultaten van Gods koninkrijk te ervaren. God 
verkondigde dit voor het eerst door zijn belofte aan 
Abraham: "Ik heb bij mijzelf gezworen, zegt de Heer, 
omdat u dit hebt gedaan en uw zoon, uw enige zoon, 
niet hebt achtergehouden: dat Ik u zal zegenen en 
uw nageslacht zal vermenigvuldigen als de sterren 
aan de hemel en als het zand aan de kust van de 
zee; ... En in uw nageslacht zullen alle volken van de 
aarde gezegend worden." Genesis 22:16-18 

Onze sleuteltekst spreekt profetisch over Gods 
beloofde koninkrijk, waarvan de wetten "uit Sion" 
zullen komen. In het Oude Testament lag de berg 
Sion in Jeruzalem en werd deze erkend als de zetel 
van de regering van Israël. Het Nieuwe Testament 
stelt dit tegenover het symbolische geestelijke Sion. 
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Hier wordt in de Bijbel gesproken over volgelingen 
van Christus die naar de "stad van de levende God, 
het hemelse Jeruzalem" komen, wat de vervulling 
van de profetie van Jesaja over Sion betekent. 
(Hebreeën 12:22-24). Apostel Petrus gebruikt ook 
de beeldspraak van Sion om de volgelingen van 
Christus te beschrijven als levende stenen, 
ingebouwd in een geestelijke tempel, met Christus 
als de hoeksteen, gelegd in Sion. Zo verbindt Petrus 
het Sion uit het Oude Testament met de kerk uit het 
Nieuwe Testament. 1 Petrus 2:4-6 

Jezus predikte Gods koninkrijk aan allen die oren 
hadden om te horen. (Marcus 1:14; Lucas 4:43). Aan 
hen richtte hij ook deze uitnodiging: "Als iemand mij 
wil volgen, moet hij zichzelf verloochenen, dagelijks 
zijn kruis opnemen en mij volgen." (Lukas 9:23). 
Binnen enkele jaren na zijn opstanding uit de dood 
begon de boodschap van het evangelie zich over 
alle volken te verspreiden. (Handelingen 1:8). Het 
werd in het bijzonder duidelijk aan hen die deel 
wilden uitmaken van de Sion-klasse, op wie deze 
woorden van toepassing zijn: "Het is een getrouw 
gezegde: want als wij met Hem sterven, zullen wij 
ook met Hem leven; als wij lijden, zullen wij ook met 
Hem regeren." 2 Timoteüs 2:11,12 

Dit evangelie wordt nu al tweeduizend jaar gepredikt, 
maar de klasse van Zion is nog niet compleet. De 
norm is hoog en voor de meesten onaantrekkelijk. 
Jezus verklaarde: "Velen zijn geroepen, maar 
weinigen zijn uitverkoren" (Matteüs 22:14). Daarom 
blijft de wereld wachten op Gods koninkrijk. Het zal 
echter zeker komen, zoals Jezus in zijn modelgebed 
zei. Matteüs 6:10   
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We sluiten onze les af met deze woorden uit het 
visioen van Johannes: "Ik zag vier engelen staan 
aan de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier 
winden van de aarde tegen, zodat er geen wind zou 
waaien over het land, over de zee of over enige 
boom. Ik zag een andere engel uit het oosten komen 
met het zegel van de levende God . Hij riep: ... Doe 
het land, de zee en de bomen geen kwaad, voordat 
wij de dienaren van onze God met een zegel op hun 
voorhoofd hebben gemerkt. Ik hoorde het aantal van 
hen die verzegeld waren: 144.000." Openbaring 7:1-
4 

 


	Hoofdartikel
	Gered door het bloed

	Bijbelstudies
	Twee grote geboden
	Oefenen in godsvrucht
	Aan anderen geven
	Eén in Christus Jezus
	Wachten op Gods koninkrijk

	Christelijk leven en leer
	De beloning voor dienstbaarheid




