Les voor 27 april

Waardig is het lam

Sleutelvers: "En zij *zongen een nieuw lied,
zeggende: waardig zijt Gij, dat Gij het boek
neemt en de zegelen verbreekt; want Gij zijt
geslacht en hebt voor God gekocht met Uw
bloed mensen uit elke stam en tong en volk en
natie.”

Openbaring 5:9

Geselecteerde Schriftteksten:
Openbaring 5:1-13

De centrale figuur in Gods verlossingsplan is Jezus
Christus, zijn "eniggeboren Zoon". (Johannes 3:16).
Hij wordt in de hele Bijbel genoemd en in het laatste
boek is één van zijn identiteiten het “"Lam".
Openbaring 5:6, 8, 12-13

Als we nadenken over de belofte van Abraham die
het middel was waardoor alle families op aarde
gezegend zouden worden, denken we aan de
volgende woorden van Johannes. "Ik zag in de
rechterhand van Hem die op de troon zat een boek,
van binnen geschreven en aan de achterkant
verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke
engel met luide stem uitroepen: Wie is waardig het
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boek te openen en de zegelen daarvan los te
maken? En geen mens in de hemel, noch op de
aarde, noch onder de aarde was in staat om het boek
te openen, noch om erin te kijken. En ik weende zeer,
omdat niemand waardig bevonden werd het boek te
openen en te lezen, noch het te bekijken."
Openbaring 5:1-4

Goddelijke rechtvaardigheid vereiste een
overeenkomstige prijs om Adam en al zijn
nakomelingen te kopen, omdat geen mens in staat
was losgeld voor zijn broeder te geven. (Psalmen
49:7). Dit feit toont ook aan waarom God, als een
daad van liefde en mededogen, een voorziening trof
om zijn eniggeboren Zoon uit te zenden om de
menselijke familie te verlossen, die anders voor altijd
verloren zou zijn. Johannes 3:17

Verscheidene gedeelten van  Openbaring
hoofdstuk 5 zijn in zeer symbolische taal
geschreven. Maar ons sleutelvers bevestigt dat
Christus de bewezen Waardige is die zijn geliefde
kerk heeft verlost en gekocht met zijn kostbare
bloed. In vers 13 voegt Johannes de Openbaring
deze woorden toe: "En ieder schepsel dat in de
hemelen en op de aarde is, ... hoorde ik zeggen:
Zegen, en eer, en heerlijkheid, en macht, zij Hem die
op de troon zit, en het Lam tot in eeuwigheid."

32 De dageraad



ledereen die ernaar streeft om Christus te volgen,
heeft een aandeel in het verkondigen van de
evangelieboodschap. Dat dit het geval zou zijn, werd
door Jezus zelf voorspeld toen hij op zei: "Dit
evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld
gepredikt worden tot een getuigenis voor alle
volken." (Mattels 24:14). In Openbaring 14:7 vertelt
Johannes ons dat onze boodschap aan anderen
moet zijn: "Vrees (eerbiedig). aanbid Hem die de
hemel en de aarde en de zee en de fonteinen der
wateren gemaakt heeft". God moet het middelpunt
zijn van al onze prediking - niet wijzelf, onze ideeén,
onze gedachten, onze wegen, maar alleen Hij.
Daarnaast moeten we Jezus prediken, degene die
de macht van God zijn Vader uitoefende om de
hemel, de aarde, de zee en de fonteinen der wateren
te scheppen. "Alle dingen zijn door hem (Jezus,
Gods Zoon) gemaakt; en zonder hem is niets
gemaakt dat gemaakt is." Johannes 1:3

Laten we de ondoorgrondelijke liefde van God in het
geven van zijn Zoon als losprijs voor iedereen en
het prachtige offer dat Christus bracht door trouw zijn
ziel uit te storten in de dood voor zijn bruid en voor
de hele mensenwereld, beter begrijpen. "O, hoe
groot is de rijkdom der wijsheid en der kennis Gods,
hoe onnaspeurlijk zijn Zijn oordelen en Zijn wegen,
die niet te doorgronden zijn!" Romeinen 11:33
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