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Christelijk leven en leer 

Wees moedig 

"Wees moedig, en Hij zal uw hart sterken, allen 
die op de Heer hopen." 

Psalm 31:24 

De Schrift moedigt het volk van de Heer aan om vol 
geloof, hoop, vertrouwen en zekerheid te zijn. Als we 
naar de wereld kijken, zien we specifieke redenen 
waarom dit zo zou moeten zijn. De meerderheid van 
de mensen in de wereld is vol angst, bezorgdheid, 
wantrouwen en zorgen. Om deze reden slagen zij er 
niet in het beste uit de kansen van het leven te halen. 
Zij zien de valkuilen van zonde en problemen in vele 
verschillende richtingen, en daarom hebben zij reden 
om wantrouwig en angstig te zijn. 

Ware christenen zijn echter een speciale relatie met 
God aangegaan, en Hij met hen. Hij heeft hun 
verzekerd dat Hij toezicht zal houden op hun zaken, 
wat niet het geval zou zijn geweest als zij geen relatie 
met Hem waren aangegaan. Daarom moeten zij op 
Hem hopen en op Hem vertrouwen. Zij moeten acht 
slaan op wat Hij heeft gezegd en moed putten uit de 
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gedachte dat al hun ervaringen onder Zijn toezicht 
staan. 2 Korintiërs 4:15-17 

Gods volk heeft zich uit de wereld teruggetrokken en 
zich aangesloten bij de standaard van de Heer Jezus 
Christus - de standaard van gerechtigheid, waarheid, 
heiligheid en verzet tegen zonde. Zij zullen worden 
belaagd door machtige vijanden. Tegen hen zal 
Satan zelf worden opgesteld, die hen zal trachten te 
bestrijden, zoals hij alle plannen van God heeft 
bestreden. Hij kan de Heer niet rechtstreeks 
aanvallen, maar hij kan wel zijn plan en degenen die 
in hem geloven aanvallen. Het is Satan die de rellen, 
de onlusten en de vervolgingen in de dagen van 
Jezus en de apostelen heeft aangewakkerd en die 
sindsdien de onderdrukking van het volk van de Heer 
heeft veroorzaakt.   2 Korintiërs 2:11; 11:14; 2 
Tessalonicenzen 2:7-10; 1 Petrus 5:8,9 

Satan heeft deze dingen niet zelf gedaan, maar via 
zijn misleide dienaren (2 Thessalonicenzen 2:11). Hij 
heeft zich altijd verzet tegen gerechtigheid en tegen 
allen die gerechtigheid liefhebben. Daarom moeten 
christenen grote moed hebben, want als zij toestaan 
dat de tegenstander hun moed breekt, kan hij hen 
spoedig volledig uit de strijd verwijderen. Een 
terugtrekkende soldaat, die zijn moed heeft verloren, 
is van weinig nut in de strijd. In plaats van onze moed 
te verliezen, moeten we onze aardse belangen aan 
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onze Vader overlaten en erop vertrouwen dat Hij ons 
in dit leven zal leiden en alles ten goede zal keren 
om hen te be en die "geroepen zijn volgens Zijn 
voornemen". Romeinen 8:28 

Naast de tegenstander hebben we ook de algemene 
geest van de wereld tegen ons. De wereld zal ons 
vaak voor dwaas houden omdat we denken dat we 
onder speciale goddelijke bescherming staan. Zo'n 
geest kan ons stilletjes zeggen: 'God heeft alle 
werelden, de duizenden engelen en alles in het 
universum geschapen. Denk je nu echt dat hij 
speciale belangstelling voor jou heeft? Als er een 
God is, is hij zo groot en wij zo klein dat hij geen 
aandacht aan ons kan schenken.' Zo kan ons geloof 
worden ondermijnd. We moeten moedig zijn en onze 
hoop op de Heer stellen. Zoals Paulus het uitdrukt: 
"Nu hebben wij niet de geest van de wereld 
ontvangen, maar de Geest die uit God komt." 1 
Korintiërs 2:12 

Bovendien hebben we ons eigen gevallen vlees. 
Ieder van ons heeft in zichzelf, in zijn eigen lichaam, 
een zeer geduchte tegenstander (Romeinen 
7:18,25). De Schrift stelt dat toen we ons aan de 
Heer gaven en Hij ons zijn Heilige Geest gaf, we een 
transformatieproces begonnen en een embryo van 
een nieuw schepsel "in Christus" werden. (Romeinen 
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12:1,2; 2 Korintiërs 5:17). Deze embryo van een 
nieuw schepsel, de nieuwe geest, wil en karakter, 
wordt ontwikkeld in ons sterfelijke lichaam tot het 
moment van de opstanding, of geestelijke geboorte, 
wanneer we zullen overgaan van de aardse naar de 
hemelse toestand van het ' '. "Het [het nieuwe 
schepsel] wordt gezaaid in vergankelijkheid, het 
wordt opgewekt in onvergankelijkheid; het wordt 
gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid; 
het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt 
in kracht; het wordt gezaaid als een natuurlijk 
lichaam, het wordt opgewekt als een geestelijk 
lichaam." 1 Korintiërs 15:42-44 

Niettemin, zolang we in het vlees zijn, hebben we te 
kampen met al zijn gevallen neigingen. Tegelijkertijd 
hebben we deze als nieuwe schepselen verworpen 
– we hebben de zonde de rug toegekeerd (Romeinen 
6:1,2,11,12). We hebben de aardse belangen en 
hoop ingeruild voor de hemelse belangen en hoop. 
Door onze dagelijkse ervaringen stelt de Heer ons op 
de proef. We moeten altijd waakzaam zijn om het 
vlees te overwinnen. Er is veel moed voor nodig om 
de neigingen tot zonde te bestrijden. Er is nog meer 
moed voor nodig om, terwijl we voortdurend strijden 
tegen de zwakheden en kwetsbaarheden van ons 
vlees en deze in ruime mate overwinnen, ons 
bovendien in te zetten voor opoffering en 
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dienstbaarheid aan de Heer. Dit alles vereist veel 
moed, en uit onszelf zijn we daartoe niet in staat. 2 
Korintiërs 3:5; Filippenzen 3:3 

We worden aangespoord om ons vertrouwen in de 
Heer te stellen en krijgen de verzekering dat we 'alles 
kunnen door Christus die ons kracht geeft' 
(Filippenzen 4:13). Alleen Zijn kracht is voldoende 
voor ons. Het zal al onze moed, al ons geloof en onze 
hoop vereisen – elk nuttig element dat we in de strijd 
kunnen inzetten – om de uiteindelijke overwinning te 
behalen. De Heer geeft ons echter voldoende 
genade om overwinnaars te zijn (2 Korintiërs 12:9; 
Hebreeën 4:16). Dit betekent niet dat ieder van ons 
een volmaakt leven zal leiden, of dat we altijd volledig 
moedig zullen zijn. We zullen af en toe falen, maar 
onze liefhebbende hemelse Vader leidt ons verder 
en we zullen waardevolle lessen leren van onze 
misstappen. 

Verschillende soorten moed 

Sommigen, met een sterker geloof en een sterkere 
hoop, met hun gedachten volledig gericht op de 
Heer, zijn moedig vooruitgegaan. Dit is 'moed' in de 
zin van sterke moed, juiste moed. We kunnen onze 
tekst in verband brengen met de gedachte dat onze 
'hoop in de Heer' moet worden ondersteund en 
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versterkt door goede moed, de juiste soort moed, 
goddelijke moed. 

Er is ook moed die voortkomt uit trots, die zegt: 'Geef 
niet op. Laat niemand je voorbijstreven.' In de strijd 
kunnen soldaten met elkaar wedijveren, met het 
verlangen om iets bijzonders te doen, iets dat het 
applaus van hun leider of medesoldaten zal 
opleveren. Ze hebben iets nodig om hen te inspireren 
– misschien een verlangen naar roem – om hen de 
moed te geven hun eigen leven te riskeren of de 
moed om andere mensen te doden. Dit is het soort 
moed dat hen schijnbaar zal helpen de overwinning 
in hun strijd te behalen, hoewel het een onwaardige 
drijfveer is om moed te inspireren. 

Moed die voortkomt uit juiste principes, gebaseerd 
op geloof en vertrouwen in de Heer, is echter geen 
opschepperij of trots, maar is nobel en God 
welgevallig. Deze moed vindt zijn oorsprong in het 
besef van wat God heeft beloofd, namelijk dat Hij 
over ons waakt en wil dat wij mede-erfgenamen van 
Zijn Zoon in Zijn koninkrijk zijn. (Romeinen 8:17; 
Openbaring 3:21). Hij stelt ons grondig op de proef 
om te zien of we trouw zullen blijken te zijn. Deze 
moed moet er altijd toe leiden dat we dingen op de 
juiste manier doen – op de manier van de Heer. 
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De aansporing geldt in alle situaties 

Deze aansporing tot gepaste moed raakt ons in elk 
aspect van het leven, of we ons nu in de ene of de 
andere situatie bevinden. Het zou van toepassing 
zijn op iemand met een zekere mate van macht en 
invloed - dat zo iemand moedig genoeg zou moeten 
zijn om het juiste te doen - datgene wat wordt 
begrepen als de wil van de Heer. Zulke moed zou 
ons zeggen: "Doe je plicht, wat de wil van de Heer 
voor jou ook moge zijn. Hoop op de Heer, ook al zal 
je motief vaak verkeerd begrepen worden." We 
moeten de moed hebben om op te komen voor wat 
juist is, of onze beloning nu in dit leven is of in het 
leven dat komen gaat . We herinneren ons de 
woorden van de Heer tot Jozua aan het begin van 
zijn leiderschap over Israël: "Wees sterk en zeer 
moedig. Let erop dat je de hele wet gehoorzaamt, ... 
wijk er niet van af, naar rechts of naar links." Jozua 
1:7 

De aansporing om moedig te zijn geldt ook voor de 
christelijke zakenman. Wereldse vrienden zeggen 
misschien: "Je zult falen in je bedrijf. Je kunt geen 
reclame maken voor je bedrijf. Als je de waarheid 
vertelt, zullen de mensen je niet steunen; ze zullen 
naar een plek gaan waar ze een hoop leugens te 
horen krijgen." Als de christen dit advies opvolgt, zal 
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hij of zij misschien een groter bedrijf hebben, maar 
zal hij of zij falen in de belangrijkste zaak in het leven: 
de ontwikkeling en beoefening van een rechtvaardig 
karakter. 

Hetzelfde geldt voor alle toegewijde mensen van de 
Heer, ongeacht hun situatie of plaats in dit leven. 
Ieder moet juiste principes verdedigen en niet 
kleinmoedig of bang zijn om het christelijke karakter 
in woord en daad tot uiting te brengen. (Johannes 
3:21; Jakobus 1:22,25). Als er een principe op het 
spel staat, moeten we ons standpunt innemen en 
zeggen: "Dit is mijn mening, en ik zal mijn standpunt 
handhaven. Ik zal mij tevredenstellen met het doen 
van wat ik als mijn plicht beschouw, zonder anderen 
te willen dwingen, maar ik zal trouw blijven aan de 
principes waarin ik ben gaan geloven." Zo zullen 
zelfs degenen die er anders over denken weten dat 
degene die tot hen spreekt een overtuiging heeft en 
de moed heeft om die eerlijk en oprecht te uiten. 
Romeinen 12:17 

Moed in verhouding tot geloof 

Er zijn beproevingen en moeilijkheden in het leven 
van alle volgelingen van Christus. De juiste moed 
vindt een kans om zich te uiten in elk van Gods 
kinderen. Dit is het soort moed waarnaar de Heer op 
zoek is, en dat moet te vinden zijn in overwinnaars. 



 

Dageraad 50 

Alleen aan hen zal een plaats worden toegekend in 
het koninkrijk der hemelen. De les van onze tekst is 
dan ook: Wees moedig, want zo tonen we ons geloof 
in de Heer. Zij die op Hem hopen en Hem trouw zijn, 
zullen moedig zijn in verhouding tot hun trouw en hun 
geloof. Mattheüs 9:29 

Dit soort moed zal ons in alle omstandigheden 
bijstaan. Onze Heer zei op een keer tegen zijn 
discipelen: "Jullie zullen omwille van mij voor 
gouverneurs en koningen worden gesleept. ... Maak 
je geen zorgen over hoe je moet spreken of wat je 
moet zeggen, want wat je moet zeggen, zal je op dat 
moment worden ingegeven." (Matteüs 10:18,19). De 
gedachte hier lijkt te zijn: "Wees niet bezorgd als jullie 
voor de gezagsdragers worden gebracht." Het volk 
van de Heer zal, ongeacht de omstandigheden, zo'n 
geloof en vertrouwen in God hebben dat zij zich 
moedig zullen gedragen en in alle levenservaringen 
op goddelijke kracht zullen vertrouwen.  

De manier waarop God ons woorden en wijsheid zal 
geven, kan variëren naargelang de omstandigheden. 
Het kan zijn door suggesties van een ander; 
misschien door het horen van de ervaring van 
iemand anders; of het kan zijn dat een tekst uit de 
Schrift die bijzonder nuttig zou zijn, in ons opkomt. 
De gedachte is dat ons vertrouwen volledig op de 
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Heer is gericht en dat we niet bang hoeven te zijn. 
Hebreeën 13:6 

De Heer richtte de hierboven geciteerde woorden tot 
zijn discipelen – ongeschoolde mannen. Dat zij voor 
'gouverneurs en koningen' zouden worden gebracht, 
zou hen natuurlijk veel angst bezorgen. Wat moesten 
zij zeggen? Hoe konden zij die mannen – die grote, 
geleerde mannen – antwoorden? De discipelen 
waren zeer nederig en beseften hun onwetendheid, 
maar de Heer leidde hen. In vergelijking met 
vandaag was onderwijs toen veel minder algemeen. 
Tegenwoordig zijn vrijwel alle mensen tot op zekere 
hoogte opgeleid. Niettemin geldt de verzekering van 
de Heer nog steeds voor ons, net zoals die voor zijn 
discipelen gold. 

Als we in nood of moeilijkheden verkeren, moeten we 
ons herinneren dat de Schrift ons verzekert: "De 
engel v us van de Heer slaat zijn kamp op rond hen 
die Hem vrezen [eerbiedigen] en redt hen" (Psalmen 
34:7). Deze gedachte zou ons kalm en beheerst 
moeten maken en ons in staat moeten stellen ons 
moedig te gedragen, wetende dat we een nauwe 
band met Hem hebben. Zo kunnen we volledig 
vertrouwen op de Heer. Bovendien zullen we 
beseffen dat we niet wijs genoeg zijn om volledig te 
begrijpen wat Gods bedoelingen met ons zijn in elke 
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ervaring. We weten dus niet hoe de Heer in deze of 
gene kwestie zal beslissen. 

"Het geloof kan Hem vast vertrouwen" 

De eerste discipelen dachten na over de dingen die 
Jezus over zichzelf had voorspeld. Petrus had vol 
vertrouwen tegen hem gezegd: "U bent de Christus, 
de Zoon van de levende God!" (Matteüs 16:16). Ze 
moeten gedacht hebben: hoe kan God toestaan dat 
hem iets overkomt? De discipelen concludeerden dat 
de dingen die hij had gezegd slechts beeldspraak 
waren, zoals toen hij hen vertelde dat ze zijn vlees 
moesten eten en zijn bloed moesten drinken 
(Johannes 6:53-56). Dus toen hij nu zei: 'De Zoon 
des mensen zal ... gekruisigd worden', dachten ze 
dat het weer een van zijn eigenaardige uitspraken 
was die ze niet konden begrijpen. Mattheüs 26:2 

Daarom waren de discipelen nogal verontrust, 
verbaasd en verontwaardigd toen Jezus werd 
gearresteerd en voor het Joodse Sanhedrin werd 
gebracht, en in plaats van zijn krachten en zijn 
welsprekendheid te gebruiken, zwijgzaam bleef en 
zich liet tegenspreken en belasteren. Toen werd hun 
Meester voor Pilatus gebracht. Nu, dachten de 
discipelen, zal Jezus zeker niet aarzelen voor de 
Romeinse gouverneur! Vandaar de verrassing en 
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verbazing van de discipelen toen de dingen zo 
anders verliepen dan zij hadden verwacht. Toch was 
een dergelijke handelwijze van onze Heer 
noodzakelijk in het plan van de hemelse Vader, niet 
alleen voor Jezus, opdat hij zou lijden en vervolgens 
zijn heerlijkheid zou binnengaan, maar ook voor de 
wereld, omdat de verlossingsprijs, een volmaakt 
menselijk leven, moest worden betaald als losgeld 
voor allen. 1 Timoteüs 2:5,6; 1 Korintiërs 15:22; 
Romeinen 5:18 

Als het in Gods wijsheid op enigerlei wijze het beste 
is om ons te verwonden en te beschamen, zoals met 
onze Meester is gebeurd, moeten we moedig zijn. Hij 
zal ons hart sterken, omdat we op Hem vertrouwen 
en erop vertrouwen dat Hij onze ervaringen in goede 
banen leidt. We weten dat Hij te wijs is om fouten te 
maken en dat er een motief, een reden moet zijn voor 
de toestemming, wat die ook moge zijn. We weten 
zeker dat de heiligen kostbaar zijn in de ogen van de 
Heer en op unieke wijze gekoesterd worden. 
Psalmen 17:8 

Wat de uitkomst van een kwestie voor ons ook moge 
zijn, we moeten die aanvaarden als afkomstig van de 
Heer, of we de reden ervoor nu kunnen 
onderscheiden of niet. We moeten geloof en hoop 
hebben, ook al is de weg moeilijk en lijken de dingen 
precies het tegenovergestelde te zijn van wat we 
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hadden verwacht. "Wacht op de Heer, wees moedig, 
en Hij zal uw hart sterken; wacht, zeg ik, op de Heer." 
Psalmen 27:14 
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