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Les voor 28 december 

Geleid door Gods Geest 

Sleutelvers: "Want allen die door de Geest van 
God geleid worden, zijn zonen van God." 

Romeinen 8:14 

Geselecteerde tekst: 
Romeinen 8:12-17 

In onze sleuteltekst gebruikt de apostel Paulus voor 
het eerst in zijn geschriften de uitdrukking "zonen van 
God". Hij verbindt hieraan een diepgaande eis: om 
als zoon van God te worden beschouwd, moeten we 
"geleid worden door de Geest van God".  

Wat betekent het om door de Geest van God geleid 
te worden? Is het een persoonlijk of emotioneel 
gevoel dat we hebben? Onze veranderlijke 
gevoelens zijn geen betrouwbare graadmeter voor 
het hebben van Gods Heilige Geest. Bovendien zijn 
ze niet betrouwbaar om ons te leiden, omdat 
gevoelens grotendeels het resultaat zijn van onze 
natuurlijke neigingen en gemakkelijk kunnen 
veranderen op basis van uiterlijke omstandigheden. 

Gevoelens mogen nooit worden verward met geloof. 
Toch is er een verband tussen geloof en een heilig 
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gevoel, vergelijkbaar met het verband tussen de 
wortel van een plant en haar bloem. Geloof is 
permanent, net zoals de wortel van een plant 
permanent in de grond zit. Gevoelens hebben als het 
ware hun 'seizoen', net als de bloemen van een 
plant. Net zoals de wortel van een plant niet in alle 
seizoenen bloemen voortbrengt, zo brengt geloof 
ook niet altijd een extase van gelukkige gevoelens 
voort.  

Onze gevoelens en emoties kunnen wegzakken 
wanneer we fysieke pijn lijden, door armoede heen 
gaan of de dood van een dierbare meemaken. Toch 
kan ons geloof in God en zijn beloften standvastig 
blijven. Daarom moeten we Gods liefde en macht ten 
opzichte van ons niet alleen afmeten aan onze 
gevoelens. Als ons geloof gebaseerd is op de 
bijbelse belofte dat God onveranderlijk is, dan zullen 
ons christelijke leven en onze liefde gestaag stromen 
als een diepe rivier. (Maleachi 3:6; Jakobus 1:17). 
Het zal niet snel worden beïnvloed door een koude 
windvlaag, noch worden belemmerd door 
moedeloosheid. 

Mozes liet zich niet leiden door zijn gevoelens of 
emoties toen hij aan de rand van de Rode Zee stond. 
Evenmin als Abraham toen hij Isaak offerde, of het 
Israëlische leger toen het zeven dagen lang Jericho 
omcirkelde. De apostel Paulus liet zich niet leiden 
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door zijn gevoelens, noch overhalen door die van de 
broeders in Caesarea, nadat hij had besloten dat het 
de wil van de Heer was dat hij naar Jeruzalem zou 
gaan, waar hem ongetwijfeld gevangenschap te 
wachten stond. Handelingen 21:8-14 

God leidt ons niet door hoorbaar tot ons te spreken. 
Hij leidt en onderwijst ons echter wel door zijn 
geschreven Woord, de Bijbel, zijn "licht" en 
"waarheid". (Psalmen 25:4,5; 43:3; 119:105). De 
apostel Paulus schetst enkele aanwijzingen dat we 
door de Geest van God worden geleid. Streven we 
er dagelijks naar om 'niet naar het vlees te wandelen 
[Grieks: te leven, ons te gedragen], maar naar de 
Geest'? (Romeinen 8:4). Is onze geest voortdurend 
geïnteresseerd in 'de dingen van de Geest'? (vers 5). 
Spannen we ons, bijgestaan door Gods Heilige 
Geest, tot het uiterste in om 'de werken' van ons 
lichaam, inclusief al onze zondige neigingen, te 
doden? (vers 13; Kolossenzen 3:8,9). Als dat zo is, 
zijn dit aanwijzingen dat we door de Geest van God 
worden geleid. 

Elders noemt de apostel nog meer bewijzen dat we 
door Gods Geest worden geleid. Als het ons doel is 
om meer vruchten van de Geest te ontwikkelen, 
"liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, 
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, 
zelfbeheersing", dan worden we geleid door de 
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Geest van God. (Galaten 5:22,23). Als we bereid zijn 
om de voetstappen van onze Meester te volgen, 
ongeacht de kosten of het lijden, dan zijn dit verdere 
aanwijzingen dat de Geest van onze alom 
liefhebbende Schepper ons leidt. Romeinen 8:17,18 
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