
 

  Dageraad 26 

Les voor 21 december 

Christus stierf voor ons 

Sleutelvers: "Als wij, toen wij nog vijanden 
waren, met God verzoend zijn door de dood van 
zijn Zoon, zullen wij, nu wij verzoend zijn, des te 

meer door zijn leven worden gered." 
Romeinen 5:10 

Geselecteerde tekst: 
Romeinen 5:6-11 

In onze geselecteerde tekst legt de apostel Paulus 
uit dat God zijn grote liefde voor ons heeft getoond 
"doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog 
zondaars waren". (Romeinen 5:8). God „gaf zijn 
eniggeboren Zoon”, Jezus, die vrijwillig zijn 
volmaakte menselijke leven gaf als losgeld, of 
verlossingsprijs, voor de hele mensheid. Johannes 
3:16,17; Johannes 10:17,18; 1 Timoteüs 2:5,6  

Een duidelijk begrip van het losgeld, op basis van 
deze en andere schriftgedeelten, stelt ons in staat 
vele aspecten van Gods plannen en bedoelingen te 
begrijpen. Het herinnert ons er ook voortdurend aan 
dat er geen werken zijn die we zelf kunnen of zouden 
kunnen doen om het eeuwige leven te verkrijgen. De 
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apostel Paulus zegt: „Want uit genade bent u zalig 
geworden door het geloof, en dat niet uit uzelf, e , het 
is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand 
zou roemen.” Efeziërs 2:8,9 

De apostel wijst ook op de hulpeloze toestand van de 
mensheid en dat we "zonder kracht" waren om 
onszelf van zonde en dood te redden (Romeinen 
5:6). Hij wijst erop dat "door één mens [Adam] de 
zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de 
dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen" 
(vers 12). Paulus stelt verder dat "het loon van de 
zonde de dood is", maar niet eeuwige kwelling. 
Romeinen 6:23 

Terwijl de hele mensheid zich in deze hopeloze 
situatie bevond, "stierf Christus voor de goddelozen" 
(Romeinen 5:6). De apostel benadrukt vervolgens 
dat "als door de overtreding van de ene [volmaakte 
mens, Adam] velen zijn gestorven, veel meer de 
genade van God en de gave door de genade van de 
ene mens [de volmaakte mens], Jezus Christus, 
overvloedig zijn geweest voor velen" (vers 15). Deze 
onverdiende "gave van God is het eeuwige leven 
door Jezus Christus, onze Heer" (Romeinen 6:23). 

Paulus leert ons dat verzoening met God alleen 
mogelijk is door geloof in het bloed van Jezus' offer, 
het 'losgeld voor allen'. Hij schrijft: "Toen wij nog 
vijanden waren, zijn wij met God verzoend door de 
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dood van zijn Zoon, ... door wie wij nu de verzoening 
hebben ontvangen." — Romeinen 5:10,11 

Met deze status zijn we nu in de positie om de extra 
zegen te ontvangen van het begrijpen en waarderen 
dat er op dit moment een 'hemelse roeping' is, een 
'hoge roeping van God'. (Hebreeën 3:1; Filippenzen 
3:14). Dit is beschikbaar voor degenen die door 
geloof Jezus aanvaarden als hun losgeld en de basis 
voor hun verzoening met God, en die bovendien alles 
toewijden aan het doen van de wil van God. Zij die 
„trouw zijn tot in de dood” zullen „de kroon des 
levens” ontvangen, dat wil zeggen onsterfelijkheid 
als geestelijke wezens. Zij zullen deel uitmaken van 
het „nieuwe Jeruzalem” en zullen de „bruid” vormen 
voor Gods geliefde Zoon. (Openbaring 2:10; 21:2,9). 
Samen met Christus, hun Hoofd, zullen zij als 
„priesters” dienen om de mensheid weer in harmonie 
met God te brengen in het koninkrijk. Openbaring 
20:4,6 

Laten we 'meer ijver' betrachten, zodat we onze 
'roeping en uitverkiezing zeker kunnen maken' (2 
Petrus 1:10). De apostel Paulus vermaant de 
volgelingen van de Heer: 'Als wij kinderen zijn, dan 
zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en 
mede-erfgenamen van Christus, als wij tenminste 
met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt 
worden. Want ik acht dat het lijden van deze tijd niet 
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opweegt tegen de heerlijkheid die in ons 
geopenbaard zal worden' (Rom. 8:17,18). 
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